
EEN VOEDSELPAKKET 
BRENGT VERLICHTING! 

Verlicht hun
zorgen!

DOE MEE
met de

Actiedag!



Drie redenen waarom onze voedselpakkettenactie 
juist in de winter een welkome aanvulling is in Oost-Europa.

Door hoge  
stookkosten is er niet 

of nauwelijks  
besteedbaar inkomen 

voor voedsel.

Er is minder werk  
en dus minder inkomsten, 

omdat het werk op  
het land en in de  

bouw stilligt.

Door winterse  
omstandigheden is er 
in afgelegen dorpen 

en steden moeilijk aan 
voedsel te komen.

Doneer een voedselpakket
BRENG LICHT IN DONKERE DAGEN!

Wat zit er in een 
voedselpakket? 

Meel, rijst, havermout, macaroni, gist, 
olie, conserven, suiker, zout, thee, wat 
lekkernijen voor de feestdagen en een 

Bijbel of christelijk boek.

De inhoud van een voedselpakket kan per land verschillen. Producten 
worden lokaal ingekocht, zodat de plaatselijke economie wordt 

gesteund en de producten herkenbaar zijn.

Voor arme gezinnen in Oost-Europa is de 
winter een kwestie van leven of dood. Zij 
moeten maanden met weinig of geen werk, hoge 
stookkosten en bittere kou zien te overleven. 
Daarom delen wij vlak voor de Kerst extra 
voedselpakketten uit. Mét een extraatje om de 
geboorte van Jezus te vieren!

Doe mee met de Actiedag Voedselpakketten 
en doneer als kerk in één keer zoveel mogelijk 
pakketten voor mensen in armoede.

Alvast hartelijk dank!

zendingovergrenzen.nl

€29,50
1 pakket


